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Hello, 
Tijdens mijn vakantie ben ik flink in de weer geweest 
voor het op poten zetten van de ‘Sensatie dag voor 
blinde en slechtziende jongeren’. Aanvragen bij ons 
bedrijf, aanvragen bij politie en gemeentebestuur, 
uitstippelen van een route, contacten leggen voor 
stopplaatsen, etc. Eens terug uit mijn zonnig en warm 
vakantieoord waren er vergaderingen gepland, route 
gecontroleerd. De inschrijvingen bij de brailleliga liepen 
gestaag binnen, de inschrijvingen bij ons gebeurde maar 
met mondjesmaten.  
Uiteindelijk hadden 18 kinderen ingeschreven en kwam 
ik aan 25 motoren, enkele begeleiders en journalisten 
konden mee op pad. 
Het vele werk vooraf ging gepaard aan een succesvolle 
dag, blije gezichten, een dankwoord dat volgde in de 
naam van de directie van Evonik Antwerpen aan alle 
leden en sympathisanten die deze dag mogelijk maakte.   
Werner 
 
 
 

 

POLARSTEPS is een gratis reisdagboek app. 
Wanneer u op reis gaat wilt u genieten, maar u wilt ook 
uw reis bijhouden voor vrienden en familie en voor uzelf, 
zodat u wanneer u weer thuis bent, alles nog eens kunt 
nalezen en bekijken. U hoeft dat niet allemaal meer op te 
schrijven in een boekje, want deze app houdt uw reis 
helemaal bij en zorgt dat u na afloop een mooi 
reisverslag heeft. De app is gemaakt door Nederlanders 
en is helemaal gratis. 

Polarsteps is beschikbaar voor Android en iOS. 

Voordat u met Polarsteps aan de slag gaat, moet u zich 
wel even registreren, want u moet inloggen om met de 
app te kunnen werken.  

De basis is erg simpel, want op basis van GPS-gegevens 
wordt de route van uw reis automatisch bijgehouden 

door de app. Een erg handige manier dus om bij te 
houden waar u geweest bent en Polarsteps laat dat zien 
op een gedetailleerde wereldkaart. U moet wel uw 
locatie delen op uw smartphone en verbonden zijn met 
wifi, zodat Polarsteps de gegevens kan bijwerken. 
Polarsteps laat een spoor van 'steps', tussenstops, na en 
u krijgt dan uiteindelijk een interactieve kaart van uw 
tocht. Het voordeel is dat de app weinig van de accu van 
uw smartphone vraagt, wat erg voordelig is tijdens het 
reizen. 

U kunt tussendoor wanneer u maar wilt foto's en teksten 
toevoegen en die worden dan automatisch gekoppeld 
aan uw locatie. Uw verslag wordt ook gelijk online 
bijgewerkt. De app houdt ook de afstanden bij die u 
afgelegd heeft en de tijd die u er over gedaan heeft. U 
kunt binnen de app ook nog een dagboek bijhouden, dat 
u helemaal voor uzelf kunt houden. U kunt de telefoon 
gewoon in uw zak houden en de app hoeft ook niet 
geopend te zijn om de benodigde gegevens te 
verzamelen. 

Met Polarsteps heeft u niet alleen zelf een mooi verslag 
van uw reis, maar de thuisblijvers kunnen de reis ook 
makkelijk terugzien en tijdens de reis zelfs op de hoogte 
blijven van uw avonturen, want iedere keer als u 
verbinding maakt met wifi, wordt uw locatie gedeeld. De 
thuisblijvers kunnen berichten krijgen wanneer er 
nieuwe informatie is. U kunt uw route ook heel makkelijk 
delen met anderen via social media.  

Ikzelf kan gevolgd worden 
door deze mensen en ik 
volg hen ook.  

Zo weet ik dat Patrick en 
Michel B. een mooie reis 
naar Roemenië gemaakt 
hebben en Paul C. in 
Hongarije heeft gezeten… 

En nog leuker is dat ik 
terug thuis ben van een 
reis dat ik door Polarsteps 
een mooi reisboekje kan 
laten maken. Zo heb ik 
altijd een mooi visueel 
beeld van mijn reizen.  

 

 

Tijdens één van onze algemene ledenvergaderingen 
kwam de vraag van de leden om een “Goed doel rit” te 
organiseren zoals we in het verleden al eens gedaan 
hadden. 

Woordje van het bestuur 

 

Sensationele dag voor blinde en 
slechtziende jongeren 
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De mogelijkheden werden bekeken, links en rechts vragen 
gesteld en zo ook bij HR van Evonik. 
Danny E. was meteen mee in de opgave voor deze rit. Een 
gesprek op directieniveau leerde dat Evonik dit goede doel 
mee wilde steunen en het organiseren kon beginnen. 
In het verleden hadden we al eens samengewerkt met de 
brailleliga en die zagen het ook weer zitten om een 
sensationele dag voor blinde en slechtziende jongeren op 
getouw te zetten. Begin juni had ik een eerste gesprek op 
de kantoren van de brailleliga ism de begeleiders en HR 
van de liga.  

De liga koos een 
locatie die handig 
was voor onze 
motoren te 
parkeren en de 
jongeren met hun 
begeleiders toch 
ook de kans te 

geven om met de trein naar plaats van afspraak te komen. 
De dag mocht ook eindigen met een maaltijd in groep en 
ons geschonken door de liga. 

 

De beachvlaggen van Evonik en de Brailleliga gaven start -
en eindpunt alsook de stopplaatsen aan. Tijdens de rit 
waren er enkele stopplaatsen voorzien naar waar de 
‘fouragewagen’ snelde en zich opstelde. Op deze plekken 
werd er getrakteerd op water, koek of een stuk fruit 
voorzien door ‘ProRest’. 

  

Op de andere stopplaatsen was afgesproken dat onze 
groep de sanitaire infrastructuren mochten gebruiken. 
Hierbij was zelfs het nuttigen van een consummatie niet 
verplicht. Toch mooi, ook deze mensen hebben een 
gouden hart! 

Ook tijdens deze rit ging er een heuse reporter met camera  

mee van de regionale tv. Op de eerste stopplaats werden 
dan ook enkele mensen geïnterviewd. De resultaten 
konden we later zien op tv. 

    
http://rtv.be/artikels/zintuigenrit-voor-slechtziende-
jongeren-a43823 

Na de tweede stopplaats moesten we noodgedwongen 
weerkeren naar de startplaats waar de ouders en 
begeleiders wachten op hun kinderen. Er was een afspraak 
gemaakt om bijtijds in het restaurant te zijn voor de 
gezamenlijke maaltijd. 
Enkelen onder ons konden nog even mee naar de parking 
voor een fotoshoot en een interview voor de kranten. 
We sloten de dag af met een goed gevoel!! 
Thx aan alle motards, begeleiders en sponsoren. 
Werner 
Verschenen artikels: 
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-
bonheiden/motorrijders-trakteren-blinden-op-rondrit-
a3256470/ 
https://nl.metrotime.be/2017/09/09/news/brailleliga-
trakteert-blinde-en-slechtziende-jongeren-op-
sensationeel-motorritje/ 
 

 

Edersee Winterberg Duitsland 
Aangezien er dit jaar geen sponsoring was van een Evonik-
vestiging dreigde het treffen in eerste instantie helemaal 
niet door te gaan. Onze dank gaat dan ook uit naar de 
mensen die het hebben klaargespeeld om dit toch 
gerealiseerd te hebben op eigen krachten en met eigen 
middelen. 

 
Met name: Andreas Koch, Michael Meissner, zijn vrouwtje 
Astrid Räcker en de man die zich heeft ingezet aan de grill 
zodat iedereen eten zou hebben, den Heiko Müller. 

Treffen 2017 

http://rtv.be/artikels/zintuigenrit-voor-slechtziende-jongeren-a43823
http://rtv.be/artikels/zintuigenrit-voor-slechtziende-jongeren-a43823
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-bonheiden/motorrijders-trakteren-blinden-op-rondrit-a3256470/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-bonheiden/motorrijders-trakteren-blinden-op-rondrit-a3256470/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-bonheiden/motorrijders-trakteren-blinden-op-rondrit-a3256470/
https://nl.metrotime.be/2017/09/09/news/brailleliga-trakteert-blinde-en-slechtziende-jongeren-op-sensationeel-motorritje/
https://nl.metrotime.be/2017/09/09/news/brailleliga-trakteert-blinde-en-slechtziende-jongeren-op-sensationeel-motorritje/
https://nl.metrotime.be/2017/09/09/news/brailleliga-trakteert-blinde-en-slechtziende-jongeren-op-sensationeel-motorritje/
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Voor de rest ook de mensen die hebben geholpen voor het 
ontbijt, de tapwagen en het mee begeleiden van de 
spelletjes die ter plaatse werden georganiseerd. 
Donderdag 30/8 was de afspraak aan de Q8 in Ranst. Het 
was een magere opkomst dit jaar met slechts 2 man 
(Michel Coppens en mezelf).  

 
Wij hadden dan ook de weergoden tegen want het heeft 
heel de voormiddag geregend. Naargelang de dag 
vorderde werd het droger, het landschap mooier en de 
wegen bochtiger. De lust van elke motorrijder dus. Eens in 
Duitsland aangekomen werden we geconfronteerd met 
talrijke wegenwerken en omleidingen. Precies Antwerpen 
maar dan in het groot ☺. 
Na een lange tocht door Limburg, Luxemburg en den Eifel 
kwamen we aan op onze bestemming rond 18:15. Pffff …  
even benen strekken, uitblazen en een pintje drinken. 
Daarna tentjes opblazen en luchtmatrassen recht zetten of 
was het andersom, ik weet het niet meer ☺. Bij mij was 
het wel van die aard blijkbaar, want mijn matras … daar zat 
geen lucht meer in toen ik na de eerste nacht uit mijn tent 
kwam. Half bevroren en niet geslapen zag ik het dus ook 
niet zitten om die dag nog eens een grote  rit te gaan 
afleggen samen met Michel en Johan (die de avond 
daarvoor in het laat ook nog was aangekomen). 
Michel en Johan hebben samen dan een trip afgelegd van 
+ 300 km en kregen het gezelschap van Conny Voss en 
Sascha Braune. Johan heeft Sascha ook weten te overhalen 
om lid te worden van EAMV daar hij ook regelmatig bij ons 
in Antwerpen is om te werken. Bij deze een warm welkom 
Sascha! 
Zelf heb ik dan maar besloten een kleine tour (met kleine 
oogjes van de slapeloze nacht) te maken in de buurt van de 
camping. Deze streek is dan ook heel erg geliefd door 
motorrijders.  
Als ik er geen 100 ben tegen gekomen op die kleine rit van 
ongeveer 50 km, dan waren het er 200.  
Later op de dag heb ik de toogdienst op mij genomen, 
zodat de mensen die vrijdagmiddag pas aankwamen ook 
een pintje konden drinken alvorens ze hun tent gingen 
opstellen. Aangezien er geen optredens waren dit jaar 
werd er dan ook veel meer met elkaar gebabbeld en 
gelachen wat ook heel gezellig is om de mensen beter te 
leren kennen.  
Later op de avond hebben Michel en Johan hun steentje 
bijgedragen achter den tap. Zo is Johan ook nog aan een 
nieuw lief gekomen ☺. HAHAHA Inside joke. Wil je meer 
weten dan had je er maar bij moeten zijn of als Johan het 
zelf wil vertellen, dat mag ook natuurlijk.  
Later die nacht rond half vier gingen we moe maar voldaan 
naar onze tent. Toen ik in mijn tent zat en mij begon uit te 
kleden om te slapen hoorde ik de Michel al ronken, mijn 

gedacht was dan ook dat het niet anders kon zijn dan dat 
zijn benen nog buiten zijn tent moesten liggen. Dat ge zo 
snel in slaap kunt vallen, echt niet normaal. 
Met dank aan Andreas voor een nieuwe luchtmatras en 
aan Johan voor een extra dekentje heb ik mijn tweede 
nacht geslapen als een roos. Zaaaaaalig. 
Zaterdag na het ontbijt hebben Michel, Johan en ik een 
tourtje gemaakt rond de Edersee. Daar waren wel wat 
leuke stops bij. Bv: een huis dat op zijn kop stond, letterlijk. 
Met alles er op en er aan. Zelfs de bomen stonden met hun 
wortels naar boven. Verder zijn we nog eens gestopt bij de 
stuwdam van het meer, wat ook altijd de moeite waard is 
om te zien.  

 
s ’Middags even een stop aan een restaurantje om de 
innerlijke mens te sterken. Toen we terug op de camping 
arriveerden, zagen we dat Filip Hertoch onverwachts ook is 
langsgekomen om de leuke sfeer met onze Duitse collega’s 
motorrijders op te snuiven. Leuk om toch nog wat meer 
volk van Antwerpen te zien.  
Er waren een paar moedige zielen die het water van de 
vijver op de camping gingen trotseren maar dat was er 
voor de Belgen niet bij dit jaar. Tijdens de middag werden 
er spelletjes gespeeld zoals nageltje klop, hier gaat het 
erom om een vijfduimer in zo weinig mogelijk slagen in een 
stuk boomstam te rammen. Vogelepik om ter hoogste 
score en dan nog banden werpen om ter verst.  

 
Leuke taferelen om te zien trouwens. En ‘s avonds werd er 
nog een verkoop gehouden per opbod voor een goed doel, 
nl. ten voordele van een kindertehuis een beetje verderop. 
Ieder heeft zijn goed hart laten zien, allez … sommigen 
toch ☺ .  Zo heeft Johan een drinkbus van Kawasaki 
gekocht voor 1 € omdat toch niemand anders die wilde, en 
Michel een picknick dekentje dat ik eigenlijk wou hebben 
maar hij het leuker vond om telkens meer te bieden. Foei! 
Achteraf hilariteit alom natuurlijk. Ze wisten dat ik die 
eerste nacht zo’n kou had gehad en werd dan ook 
geplaagd op een leuke manier, zo van “Amai ik ga het 
warm hebben vannacht met mijn extra dekentje”;-). 
Lachen natuurlijk. 
Op zondag na het ontbijt was het tijd om op te breken. 
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Slaapzakken oprollen, luchtmatrassen aflaten, tentje laten 
drogen hé Michel ☺ en wat niet mocht ontbreken was de 
vlagengroet natuurlijk. Daarna nog afscheid nemen van 
onze Duitse vrienden en de baan op.  
Michel, Johan en ik zijn dan rechtstreeks huiswaarts 
gekeerd. We hadden dan ook nog 462 km voor de boeg en 
na zo’n weekend ben je al wat vermoeid hé. De Philip is 
nog verder binnendoor gereden maar die moest dan ook 
niet werken op maandag.  
De afwezigen hadden ongelijk maar dat hebben ze dan aan 
zichzelf te danken. ☺ 
Hopelijk gaat het volgend jaar weer door, en als dat zo is 
ben ik bij deze al aangemeld. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walter Van Geel 
 
 

 

Vanaf heden kan je weer tombolakaarten kopen van onze 
personeelskring. Onze PK maakt het bestaan van onze club 
mede mogelijk. De hoofdprijs en de tweede prijs, 
respectievelijk geschonken door de PK, bedraagt 750 euro 
en 500 euro. 
  
De prijs voor een kaart bedraagt 0.5€, een boekje van 10 
kaarten kost 5 euro. 
  
U kan de kaarten bestellen bij      

voorzitter@eamv.be 
marc.wouters@evonik.com 

nick.vanmeldert@evonik.com 

 U betaalt via overschrijving op de clubrekening en wij 
reserveren voor u de kaarten, u zal tevens per mail de door 
u gereserveerde kaartnummers ontvangen. 
 

 
Onschuldig kinderhand….. 

 
 
 
Speur 
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redactie@eamv.be 
Volgende deadline voor verslagen en advertenties 

26 Oktober 

 

Zin om te toeren ? Contacteer alle leden via: 

mailritten@eamv.be 

Kalender 

Redactie 
Tombolakaarten PK 
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